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Gij die wei gert aan te
Dat wij niet ver lo ren
Om te le ven met zo
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ne men dat Uw lief de zal ver gaan gij die leeft van hoop op
ra ken in de bin nen land se strijd op ge tast met ei gen
ve len mens voor mens en land voor land is Uw woord aan ons ge
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men sen dat zij ooit el kaar ver staan blijf hier le ven in ons
za ken voor zo veel, zo wei nig tijd dat wij niet ons zelf be
ge ven en Uw geest weeft het ver band leer ons uit ons zelf te
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mid den stuw ons naar el kan der toe blijf in
gra ven niet ver gaan in ei gen baat maar ver
tre den haal ons uit de één mans tent om te
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ar men om ons bid den en wordt uw ge bed niet moe.
rij zen bij het le ven tot ver nieu wing weer in staat

gaan met vas te schre den naar wie nog geen le ven kent
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